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HAFTALIK SiYASi GAZETE 


GİZLİ VE AÇIK FAŞİST ÖRGÜTLERİN ODAĞI 


MHP'NİN KAPATILMASI İÇİN NE BEKLENİYOR? 


ÜLKÜCÜLERDİR 


ÜLKÜCÜLERDİR 


PATLAMIŞTIR 


NE BEKLENİYOR? 


Abdi İpekçi'nin katili- 


nin. MHP'yle bağlantılı olduğu, gerek kendisi- nin, gerekse suç ortaklarının ifadesoinden anlaşılmaktadır. Katilin sadece bir piyon. olduğu, arkasında -faşist cinayetlerin gerçek sorumlusu faşist milliyetçi hareketin bulunduğu sanıkların ifadesiyle ortaya çık mıştır. 

Pek çok cinayeti işle- 


Faşist hareketin 


suç ihbarında bulunuyor. 


Gene pervasızlık İstanbul'da MHP'nin Beşiktaş ilçesinde görevlendirilen bir çete başının eylemleriin verdiği talimatları saklayamaz hale geliyor. Bu sefer çareyi bir adamı MİT ajanı diye feda edip, yavuz hırsız misali üste çıkarmalara varıyor. 

© Örnekleri uzatmayalım. Faşist hareket bu per-Vasızlığı nerden alıyor. Birincisi, sermayedarların an kanlı, gözü dönmüş kesiminin desteğinden, ikincisi, faşist harekete arka çıkan Adalet Partisi'nden, üçüncüsü MC dönemlerinde devletin tüm kurumlarına yerleşmiş olan faşist hareketin kendine güveninden, dördüncüsü bu hareketin Amerikan emperyalizmiyle içli dışlı ilişkilerinden ve nihayet beşinci- si iktidardaki CHP hükümetinin suya sabuna dokunmayan politikasının süreceğine güvenmekten. 

Bizi “bu pervasızlık kaynaklarından sonuncusu yakından ilgilendiriyor. Çünkü Cumhuriyet “Partisi MC dönemlerindeki faşist azgınlığa büyük tepki duyan emekçi halkın desteğiyle iktidara tirmanabilmiştir. Muhalefetteyken tüm faşist cinayetlerin kaynağına gideceğinin propagandasını yapan, hesap soracağını söyleyen Halk Partisi'dir. Ama iktidara geldikten sonra ısrarla milliyetçi harekete bulaşmamaya çalışan gene Halk Partisi'dir. F 

Önümüzdeki günler Halk Partisi aklını başına devşirecek mi, yoksa bildiğini okumaya devam mi ,edecek sorusuna cevap getirecektir. Halk Partisi'nin kesin kararını vermesi için iki, üç ay gibi çok 


kısa bir zamanı kalmıştır. 


© ABDİ İPEKÇİ'NİN KATİLİNİN MHP'YLE BAĞLANTISI AÇIKLIK KAZANMIŞTR 

© BEDRETTİN CÖMERT'İ ÖLDÜREN VE 

MEHMET ÖZTÜRK'Ü VURANLAR FAŞİST 


© CEZAEVİNDE İLERİCİLERİ KATLEDEN VELİ CAN ODUNCU VE ARKADAŞLARI FAŞİST 


© ÜLKÜDAŞİNI CEZAEVİNDE ŞİŞLEYEN AHMET SEÇKİN FAŞİST ÜLKÜCÜDÜR 

© MİSK GENEL MERKEZİNDE İMAL EDİLMEKTE OLAN BOMBA FAŞİSLERİN ELİNDE 


© BİNLERCE İLERİCİNİN KATİLİNIN VE MARAŞ KATLİAMI YARATICILARININ FAŞİST MİLLİYETÇİ HAREKETİN MİLİTANLARI OLDUKLARI GÜN IŞIĞINA ÇIKMAKTADIR © ÖYLEYSE MHP'NİN KAPATILMASI İÇİN 


pervasızlığı o derece ileri ki, hükümetin: faşizmin örgütsel kaynağının üstündeki tül perdeyi açmak 'konusundaki niyetsizliği- ne rağmen bu pervasızlık yer yer takkenin düşmesine, kelin görünmesine sebep oluyor. 

Abdi İpekçi'yi 'öldürtmeye varan pervasızlık, böylesi bir cinayetin örtbas edilmesinin çok zor olduğunu gözden kaçırabiliyor. 

Gene pervasızlık o kadar ileri boyutlarda ki, MİSK adındaki sahte sendikanın genel merkezinde bomba imal etmekten çekinitmiyor. ` 

Pervasızlık bunlarla da bitmiyor. MHP'nin Bakırköy ilçe merkezi tam bir cephanelik haline getiriliyor. Ve bir gün tesadüfi bir arama işi ortaya çikarıyor. Ve Sıkıyönetim Cumhuriyet Başsavcılığına 


yen faşist ülkücülerin, Milliyetçi hareketin. yan örgütlerine mensup oldukları bizat adliye tutanaklarında mevcuttur. 
Bedrettin Cömerti katledeh, TSİP Burdur İlçe Başkanı Mehmet Öztürk'ü -Vuranlar faşist ülkücülerdir. İşledikleri cinayetler, faşist milliyetçi hareketin bilgisi dışında olmayıp, tersine onun planları ve emriy- 


Hükümet 
Daha ne 
Bekliyor? 


Halk 


le gerçekleştirilmiştir. 
Dışarda olduğu gibi 

cezaevinde de ilericiler 

katleden Veli Can Odun 


cu ve İbrahim Cingil gi" 


bileri, hep aynı odağın yönlendirdiği ülkücü ca nilerdir. 


Birçok siyasi gasp olayını gerçekleştiren, öl ,dürme, tehdit ve silâhlı mukavemet gibi 22 ayrı suçtan yargılanan Ahmet Seçkin, suç ortağı Hamdi Altunezen'i cezaevinde şişle öldürmüş tür. Faşist milliyetçi hareket «davadan döneni vur» emri çıkaralı, bü ne ilk, ne de sonuncu cina yettir, 


Mamak Askeri Cezaevine tabanca sokan, ül kücülerin avukatı Can Özbay'dır. Bu  silâhın, cezaevinde: yeni işletmek, suçluların kaç- 


suçlar * 


malarını sağlamak amacıyle sokulduğunu görmemek için kör olmak gerekir, 

MİSK Genel Merkezin de faşistlerce imal edilen bombanın yine ayni yer- de patlaması, MHP'nin yan örgütlerinin neler- 


“le uğraştıklarının açık 


kanıtlarından biridir. 
Bunlar, faşist ülkücülerin son günlerde işledikleri suçlardan sadece birkaçıdır. Faşist suç örgütlerinin işledikleri cinayetlerin dökümü yapılmaya kalkılsa sayfalar yetmez. Binlerce ilerici, devrimci ve sosya listin, Maraş katliamları nın suçlusu hep onlar: dır. Demokrasiyi yok etmek için akıl almadık işler çeviren bu partinin hala demokrasinin bir parçası olduğunu sanmak için gerçekten kör ve sağır olmak gerekir. 


MHP'nin Bomba İmalethanesi:MİSK 


© MİSK BİNASINDAKİ PATLAMA BOMBA 


İMALİ SIRASINDA OLDU 


© MHP GENEL MERKEZİ ARANDI © SIKIYÖNETİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MHP HAKKINDA SUÇ İHBARI YAPTI 


Geçtiğimiz hafta MHP'- nin güdümündeki «Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu» adını taşıyan tabela kuruluşun binasında bir patlama oldu. Burjuva gazeteleri MİSK binası ikinci kez bombalandı diye manşet attılar hemen. Ama yapılan polis tahkikatı dışardan içeri bomba atılmadığını, bombanın imal sırasında bina içinde patladığını açığa çıkardı. MİSK binasında yapımı bitmiş bir çok saatli bomba, dinamitler, fünyeler ve bomba imalinde kullanılan diğer malzemeler ele geçti. Böylece faşist saldırıların nereden kaynaklan dığı hakkında sosyalistlerin ısrarlı açıklamaları yeni bir kanıt kazandı. 


Ayrıca Sıkıyönetim savcılığı MHP Bakırköy 


ilçesinde bulunan silah ve bombalar dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı na suç ihbarında bulundu. 

Tüm bu gelişmelerin sonuç verici bir şekilde 


değerlendirilmesi hükü metin tutumuna bağlı bulunuyor. 


Sonuç alınabilmesi için hükümetin faşizme karşı kararlı bir tutum alması, tüm istihbarat ve emniyet kuvvetlerini ha rekete geçirerek, savcıla rı göreve çağırarak ve olup biteni kitlelere açıklayarak insanlık düşmanı faşizme karşı ğun bir saldırıya geçmesi gerekiyor. Bu hükümetin ve Halk partisinin hakim yapısına bakarsak zayıf bir ihtimal gibi görünüyor. Önü 'müzdeki günler hangi ihtimalin ağır bastığını gösteren gelişmelere gebe. 


yo- . 


Abdi İpekçi'nin katil zan ısı açıkça «cezaevinden kaçacağım ve bu kez bir devlet büyüğünü, bakanı öldüreceğim» demiş tir. Bunu kendi başına söylemediği, kendisine söyletildiğini ` bilmemek için Türkiye'de yaşamıyor olunmalıdır. MHP, istediği kadar, katillerin bu suçları kendi başlarına ve tek tek işlediğini iddia etsin! Bunun böyle olmadığını en geniş kitleler bilmekte ' ve sormaktadırlar: «MHP'- nin kapatılması için ne bekleniyor» 


MECLİS ÜYELERİNİN AKDENİZ SEFERİ 


DMa 
Dd 


Iip 


SEÇMEN YURTTAŞ!.. 


Lg 


Seçmen Kütüklerinin yazım günü 29 Temmuz 1979 
Pazar günüdür. Seçmen Kütüğüne yazılmayı * 


unutma!.. 


Bu yazımda seçmen kütüğüne kaydedilen yurttaşların isimleri 27 Ağustos 1979 günü askıya çıkarılacaktır ve bir hafta süreyle 2 Eylül'e kadar | askıda bırakılacaktır. 


Bu zaman içinde, mutlaka kendi mahallendeki seçmen kütüğünde bütün âile fertlerinin isimlerini kontrol et! Şayet yazılmayan isim varsa, itirazını yap ve seçmen kütüğüne kaydet. 


TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 


Burjuva politikacıları kumar masasıhda 


/(© GEMİ RIHTIMDAN AYRILIR AYRILMAZ KUMAR MASASI KURULDU. MASADA 400 BİN 


LİRA DÖNÜYORDU 


© ARALARINDA İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL'İN DE BULUNDUĞU 30 
MECLİS ÜYESİNİN YURTDIŞINDAN SATIN ALDIĞI EŞYALARI HAMALLAR 


TAŞIYAMADI 


Ulusal kaynaklarımızı yıllardır har vurup har- 
*man savuran, ekonomimizi emperyalizme tamamen bağımlı hale getirip ülkemizi 70 sente (yani bir Amerikan dolarından az bir miktar dövize) muhtaç hale getiren kapitalist düzenin politikacıları geçenlerde Karadeniz gemisiyle Akdeniz ülkelerini dolaş- 


maya çıktılar. Geziye katılan bir güzetecinin yazdıklarına göre, gemi limandan ayrılır ayrılmaz burjuva politikacıları kumar masasına oturmuş ve on dört gün boyunca kalkmamış. 
Masada 400 bin lira civVarında para dönmüş. 
Meclis üyeleri ve yakınları her limanda dükkânlara hücum etmişler ve 


«Bankalar Kararnamesi» Sermayenin Pay Kavgasını Şiddetlendiriyor 


Cumhurbaşkanınca onaylanarak resmi gazetede yayınlanması beklenen «Bakanlar Kararnamesi» sermaye içindeki çıkar çatışmaları- 


nın iyice su yüzüne çıkmasına yol açtı. Yürürlüğe girmesi beklenen kararnamenin, tekellerin acil isteklerini tümüyle karşılamıyor olması ytü- 


Bankalarin Kiralık Kasalarında Döviz ve Altın 


| Saklanıyar 


İstanbul'da bazı bankaların Çemberlitaş ve Kapalıçarşı şubelerinde arama yapılmış,. kiralık kasalarda altın ve döviz saklandığı görülmüştür. Muli Şube ekiplerince yapılan aramalar sırasında, adı verilmeyen bir bankada 5 kilo külçe altın ile külliyetli miktarda döviz ele geçirilmiştir. 
` Altın ve döviz karaborsacılığı yapan vurguncuların bankalardan nasıl yararlandığı da ortaya çıkmıştır. Kiralık kasa ilanı ve- 


ren bankaların hangi amaçlara hizmet ettiği de görülmektedir. 

Türkiye'deki döviz ve altın karaborsdcılığının küçük bir parçasının açığa çıkartılmasıyla - iş bitmemektedir. Aksi halde karaborsacılıkla yapılan mücadele göstermelik olur. Döviz ve altın kaçakçılığının gerisindeki (o kapkaççılığın üzerine gidilmeli, tüm vurguncuların ipliği pazara çıkartılmalı, halk düşmanı kimlikleri teşhir o edilmelidir. 


ne buldularsa almışlar. 
O kadar kı, gemi Türkiyeye gelince getirdikleri eşyaların çokluğundan hamallar bile şaşırmış ve «biz bunları nasıl taşıyacağız» diye düşünmeye başlamışlar. Gümrükten -kontrol edilmeden geçen bu malları taşımak için kamyon mu bulsak diye tartışılmış. 

Burjuva politikacıları- nın yıllardır. ülkemizin kaynaklarını har vurup harman savuran icraat; larının yarattığı zararın yanmda tüm bunların sözü bile olmaz aslında. 
Milyarlarla ifade edilebilecek olan büyük yağ- _ manın yanında birkaç milyon nedir kı? 


zünden büyük sermaye gruplarının tepkileriyle karşılanmıştır. 


Banka hissedarı duru- 


mundaki sermaye grup-- 


ları, yeni kararnamenin tümüyle kendilerini gözetmesini istiyorlar. Ortak sayısının artması, yani küçük ve orta sermayenin bankalardan hisse senedi alması, tekellerin öteden beri özledikleri bir gelişmedir. 
Ancâk tekeller, bunu kendi kredilerinin büyümesi için istiyorlar, Amaçları tekel dışı sermayenin birikiminin ken- 


‘di yatırımları için top- 


lanmasını sağlamaktır. 


Oysa kararname, ban kalarda iştiraki bulu nan şirketlere sınırsız kredi hakkımı kaldıriyor. 
Hisse senetlerinin tümü 


TSİP 
GYK DAVASI SIKIYÖNETİM 


MAHKEMESİNE 


GÖNDERİLDİ 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Yönetim Kurulu hakkında İstan bul 2. Ağır Ceza Mahke-, mesince açılmış bulunan 
davanın 18 Temmuz 1979 
günkü duruşması yapıl dı. 

Bilindiği üzere, Büyük Ekim Devrimi'nin 60. 
yıldönümü nedeniyle TSİP Genel Yönetim Kurulunca SBKP Merkez Komitesine gönderilen kutlama mesajı hakkında 142, maddeye aykırılığı gerekçesiyle dava açılmiştt. Son duruşmada, davanın Sıkıyönetim Mahkemesinde görülmesi gerektiğine "kanaat getiren mahkeme, görevsizlik kararı vermiş ve dosyayı Sıkıyönetim (Mahkemesine göndermiştir. 

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vererek dava- ya Sıkıyönetim Mahkesinde bakılması istemi anti-demokratiktir. 


nün isme yazılı olmasını nı getiriyor. 

İlk bakışta küçük sermeyeyi korumaya yönelik bir görünüm veren kararname, uzun vadede tekel-dışı sermayenin tekellerce denetlenmesini getirecektir. Ancak .bu sonucun en kestirme yoldan gerçekleşmesini isteyen büyük sermaye gruplarının tepkisi, \ gerçekte bu zamanlamaya yöneliktir. CHP hüküme tinin, küçük sermayenin yatırımlarını destekleme adı altındaki bu girişi- mi, tekelllerin ` onları yutmasını engelleyemeyecektir. Sadece süresini biraz uzatacak, amâ küçük sermayenin yok olması, yutulması, daha denetimli, meşru Ve sancısız biçimde gerçekleşe cektir. 


! 
| 
f 


Sağlık Hizmetleri Alanında Yeni Bir Dönem 


TAM GÜN YASASI 


Türkiye'de sağlık hizmetleri alanında yıllardır tam bir.laçkalık hüküm sürmektedir. İnsanlarımız muayene sırası- na girebilmek için gece yarılarında hastane kâpılarına doluşmakta, mu. 
ayene imkanı bulabilenler ise 2-3 dakikalık bir doktor «muayenesi»nden sonra ne olup bittiğini bile anlamadan kendilerini tekrar sokakta buluvermektedirler. Hele tertipli olmayanlar ya da özel hastanelere ya: tacak kadar paraları olmayanlar için bir hastanede yatarak tedavi görmek imkansız ; denebilecek kadar zordur. 

İşte bir yıl evvel meclislerde kabul edilerek yürürlüğe giren Tam Gün: Yasası, tüm bu sorunlara bütünüyle bir çözüm getirmese bile, sağlık hizmetlerinin halk yararına düzenlenmesi açısından olumlu bir girişim, bir ilk adım niteliğindedir. Bu yasa ile kamu kuruluşlarına bağlı hastanelerin 08.00- 17.00 saatleri “arasında tam gün halkın hizmeti- ne açık tutulması ve bu kuruluşlarda çalışan doktorlarla diğer sağlık 


elemanlarının tam gün görevlerinin başında olmaları amaçlanmıştır. 
Böylelikle her yıl bütçeden milyarlarca liralık harcamaya yol açan kamu sağlik kuruluşlarının daha geniş kapasitelerde sağlık hizmeti üretebilmesi mümkün olabilecektir. 

Yasanın sağlık hizmetlerinde halk yararına iyileştirmeye yönelik amacı bu denli açıkken, ülkemizde egemen kapitalist sömürü düzeninin sağlık hizmetleri alanındaki uzantıları, halkımızın düşkünlüğü 'pahası- na sağladıkları avantajların ortadan kalkması karşısında feryad edip durmaktadırlar. Onların «hekim seçme özgörlüğü» gibi kavramlarla gizlemeye çalıştıkları gerçek amaçları bellidir: esas olarak kişisel kazanç sağlayıcı mesleki faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda da kamu (kuruluşlarından maaş adı altında onbinlerce'lira «haraç» alma- ya devam etmek, Halkımız hastane kapıların- da doktor bulamadığı için sürünürken, devlet hastahanelerinde ` çalış- 


maları gereken süreyj «çalarak» kendi kazançlarim arttırmak için paralı hastalarına hizmet sunmak. Ve yine her türlü kirli ve dalevereli yollarla “devlet hastanelerinin tıbbi cihaz ve yatak imkanlarını ceplerini şişirmek için kullanmak. 

Artık doktor yerine «Sağlık . tüccarı» diye isimlendirilebilecrek bu kiişlerin tam gün yasasına karşı baştan beri kopardıkları yaygaralar bir sonuç vermemiş ve yasa 9 Temmuz'dan itibaren kamu kuruluşlarında çalışan tüm doktorlar için mecburi hale gelmiştir. 

Bundan sonra yapılacak olan, yasanın uygulamada yozlaştırılması girişimlerini boşa çıkarmak ve sağlık hizmetleri alanında halkımızı diğer pek çok acil talebi için verilen mücadeleyi yükseltmektir,. Bu konuda görev işçi sınıfımıza, emekçi halkımıza ve emekçi halkımızla bütünleşen sağlık elemanlarına, onların demokratik meslek örgütlerine düşmektedir. 


SONUÇLANDI 


Her yıl Akşehir'de dü zenlenmekte olan Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması sonuçlanmıştır. Uluslararası 6. Karikatür Şen liği'nde büyük ödülü Türkiye'li (karikatürist Mehmet Altuğ kazanmıştır. Yukiyoshi Tokoro (Japonya), Lubomir Mihailov (Bulgaristan), Laville (Fransa, Mojmir Mihatov (Yugoslav- ya), Tonguç Yaşar'ın da başarı ödülü kazandıkları yarışmada, 18 karikatüriste de çeşitli kuruluşların özel ödülleri verilmiştir. £ 

Genç karikatürist Mehmet Altuğ, «çocuk eğitimini» konu aldığı yapıtında, başarılı bir kompozisyon çizmiştir Aile çevresinde, okullar- da, TV yayınlarmda yetişkinlerin çocukları ken di istekleri doğrultusunda şartlandırmalarını ve çocukların yetenekleri- nin yok edilmesini çizgilerle ustaca dile getiren Altuğ, gerçekte son dere ce önemli bir yarayı gösteriyor. 

Kapitalist düzende çocuklar, daha küçükten başlıyarak bozuk düzenin kalıplarına uyduru!lmaya çalışılır. Kapita- 


TONYA'DA HALK GÜÇLERİNİN BİRLİĞİ | 


Cemal Kalyoncu 


TÖB-DER Tonya Şu besi Başkanı ve GERÇEK muhabiri. Cemal Kalyoncu gazetemize bir demeç vererek Tonya'dakı siyasal gelişmeleri özetle dikten sonra sosyalist siyasal gelişme karşısında faşistlerin çeşitli provakasyonlara başvurduğunu vè bu provakasyonların bilinçli bir yaklaşımla boşa çıkartıldığını açıkladı. TÖB-DER Tonya Şubesi Başkanı Cemal Kalyoncu şöyle dedi: > 

Ilçemiz Tonya, sahilden 25 Km. içerde, en- 


gebeli ve dağlık bir ara zide kurulmuştur. Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılık, ormancılık ve gurbetçiliktir. Büyük kentlerde ve yurt dışında yüzlerce işçi çalışmaktadır. Tonya' da üretim ilkel, verim düşüktür. Başlıca ürünler misir, fasulye, patates, yer yer fındık ve hayvan ürünleridir. 
Halk genel olarak yoksuldur. Arazi engebeli ve dağlık olduğundan ulaşım bir hayli zordur. 
ilçeyi sahile bağlayan sözkonusu yolun yapılacağı vadedilir, ancak seçim geçtikten son ra, onların bu vaadi hemen unutulur. 


Yöremiz ormancılık ala nı olmasına karşın. orman köylüleri örgütlenememiş olduğundan ayrı ca siyasal iktidarların kasıtlı ihmali yüzünden orman köylüsünün yolu yapılmamış köyleri yaylalara bağlayan yollar 


Kastamonu Köylerindeki Hastalar Muayene Olamıyor 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından bucak ve köylere yaptırılan sağlık ocaklarının çoğunda doktor bulunmamaktadır. Köylerdeki emekçi halk hastalarını yine ya ilçelere ya da Kastamonu'ya götürmek zorunda kalı- 


yor. 


Petrole yapılan son zamlardan sonra 28 
km yol 60 TL. çıkmıştır. Taşköprü ilçesine götürülen bir hastanın masrafı 1000 TL. bulmaktadır. Bu parayı ise birçoğu temin edememektedir. Böylece hastalarda köylerinde ya ölüme terkedilmekte ya da kırsal alanlarda etkili bir yöntem olan halk tabiriyle kocakarı ilaçlarına - 


başvurmaktadır. 


Yaptırılan sağlık ocaklarına doktor gönderilmedikten sonra o binalara harcanan paraların hiç bir anlamı yoktur. Halkımız şu günlerde yasallaşan tam gün yasasına büyük bir umutla bakmaktadır. Bu yasa ile sağlık ocaklarına gönderilecek olan bir doktor emekçi halyi taleplerini az da olsa yerine getirecek- 


wi Taşköprü ilçesi Gökçeağaç Bucağı ve diğer köylerin halkı bu konuyla yakından ilgilenilmesini ve kamuoyu oluşturulmasını is temektedir... 


Şahin Aslan 


Kastamonu GERÇEK Muhabiri 


patika yol niteliğinden kurtulamamıştır. 

Bu nedenle Tonya'da kadın nüfus üç-dört saat lik yoldan odun, çayır... 
gibi gereksinmelerini sırtında köye taşımaktadır. Makinalı tarım gelişmediğinden, . makine gücü yol nedeniyle kullanılamadığından insan gücü, özellikle kadın gücü makine gücü yerine kullanılmaktadır. Kadınlar genel olarak eğitimsizdir. Kadınlar tıpkı birer üretim aracı niteliğinde görülmektedir. Ka dın-erkek eşitsizliği alabildiğine yaygındır. 


İlçede halen doktor yoktur. Kan davaları bir hayli fazladır. Bu durum egemen çevreler tarafından körüklenmektedir. 
Tüm bunlara karşın son 


"yıllarda ilçemizde ilerici 


ve sosyalist güçlerin tem silciliğinde olumlu geliş meler kaydedilmiştir. 
Genç kuşağın önemli bir kısmı kız-erkek okula gitmeye başlamıştır. Cahillik çemberi ve feodal anlayış yavaş yavaş kırılmaktadır. 

İlçemizde geniş bir anti-faşist potansiyel : vardır. Bu potansiyelin oluşumunda halkın ekonomik durumunun ve ile- 


rici güçlerin önemli katkısı vardır. İlçemizde sosyalist siyasi hareket örgütlü ve kitlesel bir güce dönüşmektedir. 
Bu gelişmeler karşısın da, egemen çevreler Ton ya'daki ilerici, sosyalist gelişmeyi bir türlü haz- 


“ medemiyorlar. Sosyalist- bağlar 


lerin kararlı, tutarlı ve provokasyonlara geçit vermeyen sabırlı mücadele uslübu onları çılgı- na çevirmektedir. Emekçi halk güçlerinin örgütlü birleşik gücü tüm engelleri aşa aşa yoluna devam etmektedir. İlçemizde halkın örgütlü güçlerinin önemli bir bö lümünü sosyalistler oluş turmaktadır. 

TÖB-DER Tonya Şubesi Başkanı Kalyoncu, açıklamasını şöyle sürdürmüştür: 

Örgütsel- bir sorunumuzu da özellikle belirtmek isterim. 3 Haziran 
1979 da yapilan şubemizin 7. olağan kongresi yönetim kurulumuza kongre kararı olarak şu görevleri vermiştir: * 

1—141 ve 142. maddelerin kaldırılması yolunda mücadele, 

2— Kapatılan demokratik örgütlerin açılması doğrultusunda mücadele, 


KASTAMONU'DA SOSYALİSTLER HALKIN SORUNLARINA EĞİLİYOR 


Türkiye'deki 


petrol sıkıntısı 


Kastamonu 


bölgesinde de emekçi halkı sıkıntıya düşür müştür. Halkın üretim yaptığı bu günlerde traktör ve kamyonlar ya konutların önünds durmakta'ya da karaborsadan mazot alıp ça- 


lışmaktadır. 


Köy-Koop'un Gökağaç bölge temsilcisi Mehmet Ünal ve arkadaşları Ankara'da yetki lilerle görüşüp İzmit'ten Kooperatif adınâ ma zöt alıp halka dağıtmaktadırlar. Halk bu du rumdan çok memnun olup her geçen gün sosyalistlere olan güveni artmaktadır. Kastamonu ili sosyalistleri de halkın her-.çeşit sorunlarına yardımcı olmaya kararlıdırlar. 


Şahin. Aslan 


Kastamonu Gerçek Muhabiri 


lizm, insan bilincinin sağlıklı işleyişini bozan, düşünen insanın yerini canlı robotların alması- nı ister. Düzenin kural- 


ların uydurduğu okulları, en küçük yaşlardan başlayarak, çocukların bilincini köreltmede etkin biçimde kullanır. 
İşçi sınıfı öncülüğün- de emekçi halkımızın ön- de gelen taleplerinden 


birini, eğitimin demokra , 


tikleşmesini, örgütleri TÖB-DER (aracılığıyla savunmakta olan eğitim 


emekçileri, bozuk eğitim _ 


düzenine karşı işte bu nedenle etkin bir mücadele yürütüyor. 1979 ço cuk yılında tüm yetişkin lere, aydınlara, bu ko- 


nuda sorumluluklar dü- . 


şüyor. Mehmet Altuğ'u bu çabasındar've başanh oyapıtından ` ötürü kutluyoruz. 


Yenice Belediye Başkanının 


Tekzip'ine 


‘Cevap 


Gazetemizin 2 Nisan 
1979 günkü yayımında 
Yı 


nın yoa ele aldık İsmail Kaya, YOR-SAN -(Yenice' Orman Ürünleri değerlendirme sanayii)'deki faşizan hareketler ve gene yolsuzluklar üzerine her nasıl yapmışsa mahkeme eliy- le bir tekzip çıkartmış- 

Bugünkü yazımızda Bay İSMAİL KAYA'nın savlarının doğru olmadığını, belgelerler kanıtlamaya çalışacağız.. 

Önce (o YORSAN'dan başlayalım: Bay- Kaya; Yerel basın YENİCE GAZETESİ'ne 10 Haziran 1976 perşembe günü verdiğiniz bir demeçten bazı alıntılarla işe başlayalım... 

Aynen şöyle diyorsunuz. «İlçemiz ve Çevresine Açık Anonim Şirket olarak kurulan Yenice Orman Ürünleri değerlendirme o Sanayii A.Ş. (YORSAN) kuracağı sunta fabrikasının temelini ay sonunda ata caktır...» 

Ve devam ediyorsunuz «Belediyemizin temin ettiği 80- bin m2'lik arsa üzerinde kurulacak ve 80 milyon liraya mâl olacak olan sunta fabri kası önümüzdeki yıl faa liyete geçecektir» 

Aynen böyle diyorsunuz 76'nın Haziranında, yani fabrika 77'nin Haziranında; faaliyete- geçecek şekilde finanse 

Şimdi. Sayın bay- İS-MAİL KAYA'ya Soruyoruz, Yıl: 79'un sonları; birkaç ay sonra 1980'e gireceğiz Oysa fabrikanizin kuru inşaati bile daha bitirilmiş değil-Yol kenarı tamamlanmış gözüksün diye cam tâkiyor sunuz ama üst çatısı. ve 


arka (görünmeyen) tarafının duvarı bile yan 


duğunuz sunta fabrikası mı? yoksa MODERN NASRETTİN HOCA'nın TÜRBESİ mi?.... Fabrika için yazacaklarımız şim dilik bu kadar yalnız daha bununla bitmeyeceğini şimdiden belirte- 


Gelelim gecekondu Pro jesine: 

T.C. İmar ve İskân Ba kanlığı müfettişlerinin raporlarıyla başlamak gerek... Müşavir müfettiş HALİS KILIÇKAYA ve Müfettiş yardımcısı NA-ZIM ÇELİK'İN 25-6-1979 gün ve E-02-79—21 sayı numaralı raporları aynen şöyledir... 

«775 sayılı yasaya ve uygulama yönetmeliğine aykırı olarak : Yenice belediyesinin 31.5.1978 gün ve 120 sayılı encümen kararı ile 60 kişiye dağıtılan 2. nolu gecekon du önleme bölgesi.ile ilgili ifraz işlemlerinin ve hak sahiplerin adına tes 


1 Mayıs'ın İş 
masını İstiyoruz. 
Suudi Arabistan" Mustafa Pamuk 


memnunum, 


nışa günü. 


cil işlemlerinin durdurul ması konusunda tapu si cil muhafızlığına gereken talimatın verilmesini arz ve rica ederiz» 

Yukarıdaki İmar ve İskân Bakanlığının raporunu sanki bulamaya cakmışız gibi tekzipini-Zin 2.ci maddesinde «İlçe miz gecekondu önleme 
bölgesindeki arsalar 775 
sayılı yasanın hükümlerine uygun olarak dar gelirli vatandaşlara kur'a usulü ile dağıtılmıştır» diyorsunuz. 

Size Mahkemelerimizin bu rapor'a karşın nasıl bir tekzip hakkı ta nıdığı ayrı bir konu olmakla birlikte, dar gelirli diye belirttiğiniz kişilerin içinde aylık geliri Yirmi bin'i bulan kişiler'de vardır... 

Dört bin nüfus'lu Yenice'de yirmi bin'in ne 


lere karşı pin ve 1 izm 1979'u masına yönelik baskıları protesto 


(elektrikçi), Lütfü Çorduk (Betoncu), Kazım Tarhan (Tamirci), İrfan Öztaş (Şoför), Sabri Yalçın (Tamirci), Arif Ilıcalı (Boyacı). 

Not: Yanımızda “çalışan Filistinli Abu Ali isimli inşaat mühendisi bir arkadaş bize bu imzaların ne olduğunu sordu. Biz anlattık ve kendisi aynı fikirde oldüğunu söyledi ve imza atmak istedi ve Yaşasın Enternasyonalizm dedi. 
Abu Ali (Filistinli İnşaat Mühendisi). 

Sizlere hakikisi bizde olmadığı için kendi ellerimizle “derlediğimiz bir araya getirmeye çalıştığımız sloganlarımızı gönderiyorum inşallah memnun olursunuz. Ben sizlerden çok selamlarımla, başarılar dilerim Yaşasın Sosyalizm ve 1 Mayıs İşçi Daya 


Ali Fuat Ayseven Suudi Arabistan 


demek olduğunu biliyormusunuz sayın başkan? 
Günlük kazancı yüz lirayı bile bulmayan yüzlerce kişi arsa alamazken kendi OY hesaplarınız ve aynı siyasi görü şü savunan: kişilere: bele diyenin arsalarını» veriyorsunuz... s 

Bu altmış kişinin isimlerini yayınlamakta pek bir yarar görmüyoruz... 
Ama “dilerseniz bunu da yaparız... Ve sizin fakir diye nitelediğiniz. kişilerin aylık ve yıllık gelirle ri ile açık adreslerinide yayınlarız... 

Sizin basın ahlakı dediğiniz şey işte böyle durumlarda susmayı dəgil ezilen Yenice halkıy la birlikte olmayı gerektirir... Ve bizde aynı şeyi yapıyoruz.... 

GERÇEK Muhabiri 

Beycan Koşak 


DEMİRYOLLARI MEMUR DERNEKLERİ FEDERASYONU 7 KONGRESI YAPILDI 


Nedim Şengün Demiryolları- Memur Dernekleri Federasyonu 


genel -kurulu Ankara'da ` 


Yerel Yönetim Bakanlığı «toplantı salonunda yapıldı. 30 yerel derneğin bağlı olduğu ve 20 
bine yakın üyeyi tem sil eden demiryolları 


Cahit Türkgür. 
memur dernekleri federasyonunun genel Kurulunda TÖB-DER  gönel başkanı Gültekin Gazioğlu ve CHP Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal.da katılarak birer konuşma yaptılar. 

İki gün süren genel 


liğe de Nuh Yiğit seçil 


kurulda Demiryolleri Memurları Derneği (DY M:DER) başkanı Cahit Türkgür de bir konuşma 


` yaparak sendikal ve si- 


yasal özgürlüklerin tanınmasını istedi. 

Genel kurulun son günü seçimlere geçildi. Seçimlerde iki liste müca: dele verdi. 262 delegenin katıldığı genel kurulda başkan adaylarından Ne dim Şengün'ün” listesi 
136 oy alarak yönetime 
gelirken ikinci listenin ise 122 oy aldığı saptandı. 

Federasyon genel kan yardımcılığına mal Avcı genel sekret 


AFGANİSTAN YAŞAYACAK! 


DEVRİMİ 


© AFGAN TOPRAK AĞALARININ İSYAN HAREKETİNİ ABD, MAOCU ÇİN YÖNETİMİ 


Asya'nın en yoksul ülkelerinden Afganistan'da birbuçuk yu önce bir devrim patlak vermişti. Afganistan Demokratik Cumhuriyetinin doğuşuna sebep olan bu devrim ülkede egemen olan ağalık, . beylik düzenini temelinden sarsmişti. Devrim Konseyi sosyalist ülkelerle iyi ilişkiler içinde ve Sovyetler Birliğinden büyük ekonomik destek görerek ülkeyi geriliğin „yoksulluğun, sömü- 


.rünün çemberinden kur- 


tarmaya çöâliştyor o günden beri. 


-> Toprakları elinden ali- 


nan ağalar, beyler bu gelişmeyi durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Dağlık yörelerde ve özel-Jikle Pakistan ve Çin sinirlarına komşu yerlerde bir 


` isyan hareketi başlattılar. 


Yüzyıllardır cahil bırakılmış ve ağaların sözünü allah kelamı olarak bellsme- ye mecbur bırakılmış bazı köylü kesimleri «din elden gidiyor, gavurluk geliyor» gibi propagandaların etkisinde kalarak bu sömürücülere kulluk etmeye de- 


TUM ENTRİKALARA RAĞMEN j iran Devrimi Başarıya Ulaşacaktır 


Şah rejiminin devrilmesinin üstünden daha beş ay geçti. Bu bakımdan böylesine büyük bir toplumsal olayın ardından süregelen kargaşalığa çok şaşmamak gerekiyor. Hele dö İran Devrimi gibi çok geniş halk kesimlerinin belli bir program ve sınıf öncülüğü yerine temel noktası Şah Diktatörlüğüne son vermek olan bir js- tek etrafında harekete geçmeleri sonucunda ortaya çıkmış bir devrimden sonra bu karmaşıklık çok doğal. 


y > 


Devrimden sonra Kabil' de 1 Mayıs töreni 


VE PAKİSTAN DESTEKLİYOR 


vam ediyorlar. o Dünyanın her yerinde emperyalizmin 


“ve gericiliğin hizmetinde 


olan Mao'culuk burada da vazifesini yapıyor. Ağaların, beylerin isyanına: silah ve cephane sağlıyor. Amerikan: emperyalizmi ve Pa- 
'kistan'daki Ziya Ül Hak gericiliği de Çin'i yalnız bırakmıyorlar. Afganistan Devriminin askeri birliklerinin önünden kaçan karşı devrimci güçler, Pakistan topraklarına sığınıyor. Buralarda barınıyor, eğitiliyor ve tekrar Afgan topraklarına yollanıyor. 

Tüm bunlar, Afgan devrimini boğmaya yönelik bu çabalar başarıya ulaşamayacak. Çünkü Afgan devriminin yoksulların devrimi olduğunu her geçen gün daha geniş halk kesimleri anlıyor. Çünkü Afgan halkı bu mücadelede yalnız değil. Sosyalist sistem başta olmak üzere dünyanın tüm ilerici güçleri onun yanında saf tutuyor. Emperyalizm, ağalar - beyler, Mao'- cular hüsrana uğrayacak! 
Afgan devrimi yaşayacak! 


Hiç şüphesiz emperyalizm ve devrilen reji- 


min taraftarları boş durmamaktadırlar. Bu ti-komünist (o propogan- 


gibi unsurlar islamcılık maskesi arkasına sığınarak devrimin kazanımlarının kökleşmesi- ne engel olmaya çalışıyor ve ilerici, demokrat 


“Parti ve örgütlere saldı- 


rılarını ` sürdürüyorlar. 
Çok büyük bir çoğunluğu cahil bırakılmış olan kitlelerin uzun yıllar karşı karşıya kaldığı an- da bu karşı devrimci unsurlar tarafindan kul- 


SONE 


ER 


ray v a 


> i 


Tüm zorluklara rağmen bu halk tam kurtuluşa ulaşacaktır. 
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1980'E KADAR İKTİDARDA KALACAĞINI 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© SANDİNİSTA GERİLLALARI BAŞKENT 


MANAGUA'YA GİRDİLER 


Kanlı diktatör Somoza. İktidarı bıraktığı Ur- 


cuyo 


Bir diktatörlük daha yıkıldı. Kırk yıldır Nikaragua halkını ezip sömüren ve emperyalizmle işbirliği içinde ülke kaynaklarını har vurup savuran Somoza ABD'ye kaçtı. Kaçarken yerine bıraktığı Urcuyo 1980'e kadar iktidarda kalacağını belirtip Sandinista gerilalarının silahlarını bırakmalarını istedi. 
Ama ertesi günoda Guetemala'ya kaçmaktan başka çare bulamadı. Sandinista gerillaları başkente girdiler İç savaş süresince emekçi halka büyük acılar çektiren Ulusal Muhafızlar adındaki eşkiya çetesi çil yavrusu gibi 'dağıldı. 
Mensuplarının bir kısmı yurt dışına kaçtı. Kaçamayanlar da üniformalarını, silahlarını atıp başkenti işgal eden Sandinistaları karşılamaya, alkışlamaya koştular. 
Böyle yaparak işledikleri cinayetlerin sorumlu- 


luğundan (o kurtulabileceklerini sanıyorlar. Yanıldıklarını hemen anlayacaklar. 


Ülkeyi kırk yıl soyup soğana çeviren Somoza- nın elli milyar liralık bir servet yaptığı belirtili- 


yor. Bu servet ABD ve ' 


bazı Latin Amerika ülke lerine kaçırılmış durum- da. Somoza ülke topraklarının 25'ini özel mülkiyetine geçirmiş, koskoca bir limana sahip çıkmış, radyo televizyon şirketlerini, şeker, kah- ve, pamuk, pirinç işletmelerini, konserve ve biracılık endüstrisini ele geçirmiş. Aynı İran'ın eski şahı gibi muazzam bir servet yapmış. Ama gene İran'ın eski Şah'ı gibi bu paraları rahatça yiyemeyecek. Ölüm korkusu içinde ordan oraya sürüklenip duracak. 

Şimdi o Nikaragua'da insanın insan tarafından sömürülmesi sistemine 


son verilmesinin zamanı gelmiştir. Somoza gibi diktatörlükleri yaratan şey, emperyalizm ve üretim araçlarının özel mülkiyetine olanak veren sistem kapitalizm-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B 
Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesinin lideri Eden. Pastora 


dir. Kapitalizm tasfiye edilip, emperyalizmle tüm bağımlılık ilişkilerine son verilmeden Nika ragua halkı rahat nefes alamayacaktır. 


SOSYALİST ÜLKELERLE İLİŞKİLER GÜÇLENDIİRILMELIDIR 


Türkiye'nin son yıl- 


larda sosyalist ülkelerle olduğu 


geliştirmekte 


lanılıyor. Şah'ın terör örgütü SAVAK'ın kalıntıları ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra eski Waşhington büyükelçisi Zahidi'nin yönetiminde çeşitli. sabotajlar ve operasyonlar düzenliyor. 
Karşı devrimcilerin bu eylemleri bazı sözde «Sol» grupların eylemleriyle bütünleşiyor. Çoğu Mao'cu, anarşist, terörist olan bu gruplâr kitlelerin benimsemeye hazır olmadığı isteklöri hemen gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunların aşırılıkları bugün işbâşında bu- 


olumlu ilişkiler, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un ziyare- 


lunan islam yöneticilerine bağlı olan halkı kaygılandırarâk ilerici güçlerin işini zorlaştırıyor. 

Ama tüm bunlara karşı İran Devriminin attığı adımlarda hiç küçümsenecek gibi değil. 
Hatırlatalım: CENTO feshedildi. Dofar'da Sultan Kabus'a karşı mücadele eden ilerici güçlere karşı oraya yollanan İran birlikleri geri çekildi. ABD, Fransa ve İngiltereye  ısmarlanan yüklü silah siparişleri iptal edildi. Emperyalizmin casusluk üsleri kapatıldı. İran dış politikasında bağlantısız bir yol izliyor. Yeni hükümet başta Filistin halkını olmak üzere ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkları destekliyor, İsrail, ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır ile ilişkilerini kesti. Bankalar, sigortalar devletleştirildi, petrol çıkarımı rafine ve satışı kontrol atlına alındı. Ağır endüstrinin millileştirilme- 


` si için tasarı hazırlandı. 


Tabii ki bunlar yeterli değil ve sadece ilk adımları teşkil ediyor. 
İran Devrimini daha ağır görevler bekliyor. 


tiyle yeni boyutlar kazanmıştır. Yanındaki heyetle birlikte 9 temmuz günü Antalya'ya gelerek ekonomik işbirliği için Başbakan Ecevit'le görüşmeler yapan Todor Jivkov, 11 temmuz günü ülkesine dönmüştür. 
Jivkov ve heyetinin dostluk ve işbirliği ziyareti tüm ilericiler ve sosyalistlerce olumlu karşılanmıştır. Jivkov'u Antalya'da, karşılayan parti ve kuruluşlar arasında bulunan TSİP İl Örgütü, «Sayın Todor Jivkov, ülkemize hoşgeldiniz» yazılı bez pankartı İngilizce ve Türkçe olarak asmış, sosyalist ülkelerle geliştirilen ilişkiler konusunda olumlu tepkisini belirtmiştir. 
Görüşmeler sırasında, 


dostluk o ve işbirliğinin temellerini, amaçlarını açıklayan Bulgaristan 


Devlet Başkanı <«Türkiye'nin içtenlik dolu konukseverliğini, halkımıza gösterilen saygı ve dostluk duygularının bir belirtisi olarak değer lendiriyoruz. Bulgar halkının da aynı duygularını sizlerle paylaşmaktan sevinç duyuyoruz.» 
demiştir. 

Konuşmasında, Türkiye ile Bulgaristan arasında gelişmekte olan ekonomik işbirliğinin boyutlarını dile getiren Jivkov, özetle şunları söylemiştir: 

«Yakına gelinceye dek ticari alışverişten oluşan bu işbirliği, enerji sis- 


temlerimizin (o birbirine bağlanması, sınai işbirliği, ulaştırma, haberleşme, tarım Alanlarında işbirliği yönünde gelişmelidir. Sayın Ecevit'le geçen yılın mayıs ayın- da Varna'da imzaladığımız belge, işbirliğini genişletme yönündeki ortak arzu ve irademizi dile getirmektedir. 
Kültürel işbirliği alanında yaratıcı ve kültürel enstitüler, sanat adamları arasındaki direkt temaslar gitgide yaygınlık kazanmaktadır. Atatrük'ün halkları: mız arasında iyi komşuluk ilişkilerine, Balkanlarda ve dünyada barışa ilişkin vasiyetleri, Bulgar halkının büyük evladı, Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin kurucusu Georgi Dimitrov'un bundan otuz beş yıl önce ileri sürdüğü ilkelere uygun düşmektedir. ` «Her iki ülke de, uluslararasındaki yumuşamanın biricik akıllı politika olduğuna inanıyor. 
Bunun için de, gerçek bir silâhsızlanmaya yol açacak girişim ve önerileri destekliyoruz. SSCB ve ABD devlet yöneticilerinin geçen ay Viyana" da imzaladıkları SALT'ı, bu yönde ileri doğru atılmış çok önemli bir 


“adım olarak görüyoruz. 


Hassas bir bölge olan Ortadoğuda, BMT kararları uygulanmadıkça, İsrail işgal ettiği Arap topraklarından çekilmedikçe, Filistin Arap hal; 


tıklarını söylediler. 


bilmeyen yok. 


mektedir. 


” EĞİTİM 


KÖŞESİ 


- Maceracılık Sömürü ve Baskı Güçlerine Hizmet Eder 


Geçtiğimiz günlerde Filistinli dört gerilla, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne baskın yaptı, içerdekileri 45 saat rehin tuttu, Gerillalar, daha sonra, bu baskını Filistin halkının sesini duyurmak için yap- 


Zaman zaman dünyanın değişik köşelerinde belirli bir amacı duyurmak üzere uçak kaçırma, baskın, rehin alma, adam öldürme olaylarının ölduğunu görüyoruz. Ve bunlar kimi Zaman çok kanlı bir şekilde sona eriyor. Olayları yükümlenenler de" hemen her zaman «maceracı» birtakım gruplar oluyor. Yani emekçi halkın sosyal kurtuluş mücadelesi olsun, ulusal bağımsızlık mücadelesi olsun, örgütlü, sabırlı, her zəman için ve her alanda doğru araçların kullanıldığı, işçi sınıfı bilimi doğrultusunda bir mücadele vermek yerine, sonuca kestirmeden, kolayca ulaşmak isteyen, çözümün bireysel şiddet olaylarında olduğunu sanan kişiler bunlar. 

Bu tür olayların her zaman için işçi sınıfı sosyalistlerinin, emekçi halkın fedakârlık ve kararlılıkla yürüttüğü mücadeleye ne denli zarar verdikleri ise açık. Maceracı girişimlerin ardından gericilere, ilerici, demokrat güçlere karşı bol miktarda propaganda malzemesi yaratıldığını 


kullanılacak 


Mısır Büyükelçiliği baskınının ardında Türkiye'- de ve tüm dünyada gericilerin ve faşistlerin olayı, Filistin halkının tek meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ne kara çolmak için nasıl kullandıklarını: görmekteyiz. Gazetelerde FKÖ, bir cani gerillalar örgütü olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Olay, yerinden yurdundan edilen Filistin halkının, kendi kaderini tayin ve bağımsız devlet kurma hakkı uğrunda FKÖ öncülüğündeki mücadelesine zarardan başka bir şey getirmemiştir, Filistin halkının FKÖ öncülüğündeki mücadelesi kardeş halklorın ve sosyalist sistem başta olmak üzere tüm dünya barış güçlerinin desteğiyle başarıya ulaşacaktır. Ve Ankara baskını türünden olaylar bU başarı yolunda engeller olarak belirmekte, yalnızca sömürü ve baskı güçlerinin çıkarına hizmet et- 


© JİVKOV: «iki Halkın Çıkarları ve Arzuları, Barış ve İyi Komşuluk İçinde Yaşamalarını Gerektiriyor.» 

© TSİP Antalya İl Örgütü: Ülkemize Hoş Geldiniz.» 


ex 


A 


WETTIN 


kının kendi devletini kurma ve diğer yasal hakları tanınmadıkça durumun normalleşme- si sağlanamaz. Biz, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlık, toprak bütünlüğü, egemenlik ve tarafsızlığı korunarak barışçı ve hakça bir çözüm bulunmasını savunuyoruz. Biz, yeni sömürgeciliğe ve halklar üzerinde biçimine bakılmaksızın her türlü hükimranlığa, ırkçılığa aperteyde, halkların özgürlük ve bağımsızlığını, dünya barışını tehdit edenlere karşıyız. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin komşu ülkelere yönelik toprak iddiaları yoktur. 
Balkanlarda izlediği politikanın, barışseverliğin kalıcı, değişmez temeline ve tüm ülkelerle yapıcı işbirliği arzusu- na dayandığını burada bir kez daha belirtmek istiyorum. i 

«Bulgar ve Tūrk halklarının çıkarları ve arzuları, barış ve iyi komşuluk içinde yaşamaları nı gerektiriyor. Barış ve güvenlik yararına elden geleni esirgememe onur ve sorumluluğu bize ve size düşmektedir.» 
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«Sayın Todor Jivkov, 


halkının 


Lurk ilerleyişi ve refahı; Bul- 


«Dost 


gar-Türk anlaşması ve dostluğu; o Balkanlarda, Avrupa'da ve tüm dünyada barış, güvenlik ve işbirliği» dileğini belirte rek konuşmasını bitiren Jivkov, sosyalist ülkelerin, dünya barışı ve ilerleme doğrultusundaki içten ve yönlendirici gücünü bir daha somutlamıştır. Sosyalistler öteden beri, barış ve ilerleme doğrultusunda sosyalist ülkelerle işbirliği yapılmasının başta gelen savunucularıdır. 
Türkiye ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve diğer sosyalist ülkelerle geliştirilen ilişkiler, ekonomik olduğu kadar, siyasi alanlara da yansımalıdır. İşçi sınıfımızın, emekçi halkımızın ve tüm demokrasi güçlerinin çıkarları bunu gerektirmektedir. Bu nedenle sosyalistler ve işçi sınıfımız bu dostluk ve işbirliği ilişkilerinin gelişmesi yönündeki görevlerini yapacaklar, burjuva hükümetlerini de tüm insanlığın çıkarları için bu yönde çaba göstermeye zorlayacaklardır. 


Kars Kanalizasyon İşçileri 


Sanayileşme ve kapitalistleşmenin ağır geliştiği bölgelerde, işçilerin çok güç koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığı bilinen bir gerçektir. İşçi sayısının azlığı, işçilerin yasal haklarının buralarda henüz yaygın laşmamış oluşu, yeni ye ni işçileşmekte olan 


«FEVKALADE SAKINCALI OLAN» İŞÇİ HAKLARINA DUŞMANLIKTIR . 


Yasa Dışı Koşullarla Çalıştırılıyor 


se 


emekçilerin sendikal mù cadele geleneği kazana mamış olmaları, vahşice sömürülmelerine yol açmaktadır. 

Kars kanalizasyon işçilerinin çalışma koşulla rı, tümüyle bu durumdadır. İşçilerin sendikası yoktur, sendikal örgütlenmeleri türlü bas- 


© İŞVERENLER İŞÇİLERİN YÖNETİME KATILMASINI FEVKALADE SAKINCALI 


BULUYORMUŞ! 


Türkiye işverenler Sen dikaları OKonfederasyo- 


nu (TİSK) Genel Sekre , 


teri, Çalışma Bakanlığınca hazırlanan yasa tasarılarını «katı modeller» olarak nitelemiş' Bay Rafet İbrahimoğlu, işçilerin yönetime . katıl- 
“ması yönündeki tâsarıları da «fevkalâde - sakıncalı bulduğunu» belirterek, hükümetin bu sakıncalı işlerle zaman kay 


betmemesini istemiştir. 


«İşveren» dergisinin ' son sayısında görüşlerini açıklayan İbrahimoğlu, ekonomiyi uğratan asıl sorunların çözümünü önermiş! 


sekteye . 


TİSK Genel Sekreteri. 
bu sorunları, ücretlerin dondurulması, hangi şart altinda olursa olsun dışardan kredi sağlanması olarak görse gerek tir. İşçilerin kamu işyerlerinde yönetime katılmaları halinde, üretimin planlanmasinda etkin olacakları bilinmektedir. Giderek, özel sektör de çalışan işçiler de yönetime katılma talebinde bulunacaklardır. Bu da tekelci sermayenin istediği gibi at koşturması: nı az da olsa önleyecek, işçiler, üretimin ülke gereksinmelerine göre düzenlenmesini savuna 


Ucuz Siyaset 


Demirel, siyasete atılalı beri, 


ciddiyetsiz, 


düzeysiz politikayı cıddi bir iş hâline getirmek için ne gerekirse yapmıştır. Şimdi, bu düşük sokak politikâsının en parlak örneklerini ver- 
“ mekte, ipe, sapa gelmez meselelerden büyük “siyasi sonuçlar çıkartmaktadır. Burjuva siya- 
“setini böylesine ayağa düşürme cüretini göstermiş bir parti lideri yoktur. Çünkü en düşük burjuva siyaseti bile, kitleleri hafife almama- ya özen gösterir, kitlelerin tepkisinden kaçı- 


nur, ` 


Son günlerde bir öpüşmedir tutturdu. İç- 


işleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in 


teslim | 


olan Filistinli gerillalarla öpüşmesi olayını meclise kadar getirdi. Neymiş efendim, katil- | lerle öpüşülmezmiş, böyle çirkin birşey Türkiye'nin onurunu zedeler, gölge düşürürmüş. 
Gerçekten Demirel'in gerici siyaseti kofluktan ibarettir. Olayların nedenlâri, sonuçları 


Üzerinde durmaktan çok, ucuz polemiklerle 


yıprati 


amdacınd dayanır. Asıl üzerinde du- 


rulgcük konu, Mısır Büyükelçiliğinin basılma- 


sı olayi” ile Filistin davasının 


ilişkisi olduğu 


halde, Demirel bu ana sorunu atlar, atlamak zorundadır. Bu baskının Filistin halkının kurtuluş savaşına verdiği zarar, FKÖ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gösterdiği gelişmelerin zedelenmesi, vb. Demirel'in sorunu değildir. Kaldı ki, gerillaların teslim olmaları, elçilikteki birçok diplomatın hayatta kalmasını sağlamıştır. Filistin davasına verecekleri zarar önlendiği gibi, Türkiye de, dünyayı ayağa kaldıran bu olayı en akılcı biçimde çö- 
“zümlemiş ve olumlu puan almıştır. 
Demirel'in katlanamadığı işte budur. Meşruiyetini yitirdi dediği hükümetin başarısıdır. 
Birşeyler söylemek ve bu başarıyı gölgelemek. 
gayretkeşliği, Demirel'i burjuva politikasının bataklık bölgesine götürmektedir. O bataklığa gırtlağına kadar gömülmüş olan Demirel'in her sözü bir debelenişten ibarettir ve debelen- 


` ldikçe gömülmektedir. 


kılarla engellenmektedir. İşçiler görünüşte sigortalı olmakla birlikte sigorta haklarından yararlanmamakta, kendilerine Erzurum'a başvur maları söylenmektedir. 
Erzurum'a gidenler de faşist baskı ve. terörle yıldırılarak yasal haklarını aramaları önlenmek 


caklardır. 

İşçi haklarının daha da kısılmasını, ücretlerin dondurulmasını isterken bir de yönetime katılma belâsıyla karşılaşmak, işverenlerin dayanamayacakları bir gelişmedir.. Rafet İbrahimoğlu'nun bu tepkisi, tekelci sermayenin çıkar-Tarı açısından gayet ye 

—rindedir. Ancak işçi sinıfımız da şunu iyi bilmekdir: Fevkalâde olan işçi haklarının savunulması değil, bu haklara karşı çıkılması ve gaspedilmesidir. 

CHP hükümeti, sermayenin tepkileri üzerine bu fevkalâdeliğe düşmemeli, baskılar karşısında gerilememelidir. 

Çünkü işçi haklarına 


tedir. 

Günde dokuz saat ça Lıştırılan işçilerin, yağmurlu günlerde ücretleri ödenmiyor. Çadırlarda barındırılan işçilerin hiç bir iş güvenliği de yoktur. İş kazasına uğrayan işçilere sigortanın hayrı dokunmuyor. Tedavi sü resince asgari ücretin yarısı üzerinden ödeme yapılıyor. 

CHP hükümetinin işçi hakları ve sorunları- na ilgi göstereceğine dair vaadlerinin gerçekleşmediğini belirten işçiler şöyle diyorlar: «MC döneminde (acımasızca sömürülüyorduk. Haklarımız ogaspediliyordu. 
Bunu olağan görüyorduk. Umudumuz CHP“ deydi. Ama değişen birşey olmadı. Yine azgınca sömürülüyor, yasal haklarımızı uygulayamıyoruz. CHP vaadlerini. yerine getirmiyor. Üstelik sömürü, zamlarla daha da artırılıyor. CHP, bu politikasından sonra işçi ve emekçiler için umut olmaktan çıkmıştır.» 


düşmanlık, sermayenin tabiatı açısından bir fevkalâdelik sayılamaz. 
İşçi sınıfı, demokratik haklarını sermayenin bağışı olarak değil, mücadeleyle kazanacağını bilmektedir. İbrahimoğlu'nun görüşleri, serma yenin gerici ve işçi düşmanı yüzünü bir daha 


“açığa çıkarması bakımından sadece bu açıdan önemlidir. 


GERÇEK :- Kendinizi tanıtır mısınız? 
CEVAP : Mümin Kara- 


ca. 
GERÇEK : İşyeri hak: kında bilgi verir misiniz? 
CEVAP : İşyerinde 51 
işçi çalışmaktadır. İşçilerin tamamı sendika üyesidir. Daha önceki dönem lerde işyerinde Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş 1. dönem toplu sözleşme yap mıştır. İkinci döneme ge lindiğinde işyerindeki ar kadaşların isteği üzerine bu sendikadan ayrılıp 15-Nisan-1978'de DİSK'e bağlı GIDA-İŞ'e geçtik. 
GERÇEK : Greve neden gittiniz? 


CEVAP : Yapılan toplu sözleşme görüşmeletinde, işverenin katı' tutumu üzerine işçi arkadaşların istekleri kabul edilmediğinden, uzlaştırma kurulu teşkil edildi. 


oyuna sunularak oylama yapıldı. Oylama sonucunda uzlaştırma kurulu kararı kabul edil meyince grev kararı alın dı. ve 15-6-79 tarihinden itibaren grev uygulama sına geçildi. 
GERÇEK 


Uzlaşma 


Uzlaştırma kurulundan " *İçıkan karar arkadaşların 


FABRİKALARDA BİZ TARLALARDA BİZİZ 
BİZİZ YENİ DÜNYAYI KURAN 7 


GREVDEKİ TARSUS KALKINMA VAKFI İŞÇİLERİYLE KONUŞMA 


«Kurtuluşumuz Sosyalizm» 


kurulunun Kararı için oylamaya kaç işçi katıldı? 

CEVAP : Oylamaya 38 
işçi katıldı. Oylamada 8 
işçi uzlaştırma kurulu kararlarına, yani işverenin vermiş olduğu hakları kabul ettiler. 30 işçi hayır oyu kullandılar ve bu hakları kabul etmediler ve greve evet dediler. Oylamaya katılama- yan diğer işçilerde çoğunluğun verdiği kararı kabul ederek greve evet dediler. 

GERÇEK İşyerinde piliç üretimi ne kadardır. Bir piliçin değeri nedir? ' 

CEVAP : Günde ortalama 1300 piliç kesiliyor: 
Pazarlaması topdan 90 
liradır. 

GERÇEK : Grevle ilgili 


karşınıza çıkan Olum: suzluk var mıdui 


CEVAP : Hiçbir olum suzlukla karşılaşmadık. 

GERÇEK :: İşyerinde kaç memur çalışmaktadır. Sizi destekliyorlarmı? 

CEVAP : 51 sendika üyesi işçinin 5 tanesi büröda çalışmaktadır. 
Ve sendikamızın üyesidirler. Bunun dışında 
3. müdür 1. muhasebe elemanı, 1. muhasebe 


müdürü, 1 de eğitim si- , 


tesi müdürü, greve katılmamaktadır. Bunları biz işçiler, işverenin adamları olarak görmekteyiz. 

GERÇEK : Talepleriniz nelerdir? 

CEVAP : Taslak olarak isteklerimiz şunlardır: Ücret zammı olarak yevmiye bürüt 1. yıl için 125 lira, 2. yıl için yine 125 lira 4 maaş ik ramiye, 40 gün kıdem tazminatı ve eski sözleşmenin fesih tarihinden itibaren iki yıllık sözleşme. Bunun yanında sosyal haklar olarak, ya kacak yardımı, yemek bedeli günlük (27.5 lira) doğum ödeneği, eğitim ödeneği, izin harçlığı, ölüm ödeneği, yıllık ücretli izin, giyecek yardımı, evlenme ödeneği v.b. 

İşveren buna karşılık şunları önermektedir. 1: 
yıl için 90 lira 2. yıl 80 
lira ücret zammı. 2.5 
maaş tutarında ikramiye ve yasal süreyi aşmamak üzere 30 gün kıdem tazminati, (26 lira) yemek parası, 2.5 yıllık 
sözleşme. 1. Ocak. 1979 
tarihinden 1- Ocak- 1981 
tarihine kadar iki yıl. 
Eski sözleşmenin feshi 


tarihi olan Temmuz-1978, 1-Ocak-1979 arası olan 
6 aylık 20.000 lira brüt 
toplu sözleşme ikramiye- si adı altında ödenek ver meyi kabul ediyor. Bu altı aylık süreyi sözleşme kapsamına aldığımız takdirde işçilere sos yal hakları da dahil 35 |, bin lira tutarında para kalıyor. Buradaki kayıbımızın 15.000 er lira olduğu ortaya çıkıyor. 

GERÇEK : Gerçek gazetesinden isteğiniz var mıdır? 

CEVAP : Şimdiye kadar Gerçek gazetesini sürekli olarak okuyamadık. Gerçek gazetesinin bizim mücadelemizi, bizim gibi emekçi kardeşlerimize (o ulaştıracağından dolayı çök memnu nunuz. ve bizim şu andaki mücadelemiz eko: nomik mücadele olmasına rağmen, kurtuluşu: muzun sadece ekonomik mücadele ile olmayacağının bilincinde olarak, kurtuluşumuzun işçi sinıfının kendi iktidarı olan sosyalizm için sonu na kadar mücadele ede: | ceğiz, 

Abdurrahman Şahin 

GERÇEK 

Tarsus Muhabiri 


TEKSTİL TEKSİP'İ REFERANDUMA ÇAĞIRIYOR 


işçilerin en yoğun bir şekilde bulundukları iş kollarından birisi olan dokuma işkolunda kuru lu bulunan DİSK'e bağl TEKSTİL Sendikası, 


ELBİSTAN BELEDİYESİ İŞÇİLERİ 
10 AYDAN BERİ GREVİNİ SÜRDÜRÜYOR 


kaldılar. İşçileri bölerek grevi kırmayı denedi. 


K. Maraş'ın Elbistan ilçesi Belediyesinde grev on aydan beri en kararlı bir şekilde sür- 


dürülüyor. 


Belediye başkanı H. Ahmet Özsoy bütün gericilerin oylarını alarak ittifakla seçimi kazandı. İşte onun için'ilk günden itibaren ilerici işçilere düşmanlığını ispatlamaya başladı. Göreve başlar başlamaz işçilerin tek tek iş akdini feshetti. İşçiler daha önce aldıkları sosyal haktan vazgeçmeyeceklerini başkana bildirdiler. 
Ve işine son verilen işçi arkadaşlarının tekrar işe alınmasını istediler. İstekleri yerine getirilmez ise greve gideceklerini ikaz ettiler. Bunun üzerine H. Ahmet Özsoy işçi sınıfının büyük 'düşmanlarından birisi olduğunu açıkça söyledi, İş kanununu reddederek «Ben ganun manun anlamam». İşçiler greve gitmek Zorunda 


GERÇEK: Kendinizi tamtir mısınız? 

Cevap: Ben işyeri temsilcisiyim. Adım Mehmet Kayhan Günal. 
GERÇEÇ: Hangi sendi- kaya, bâğlısınız? 

Cevap: Genel-İş sendikasına bağlıyız. Sendikamız Genel-İş sendikası da DİSK'e bağlıdır. 
GERÇEK: Niçin greve başvurdunuz? 

Cevap: Kardeşim, sebebi açıktır. Angaryaya son verilsin istedik. İşten 


iş kanunu ve mali haklarımız ;uygulansın istedik. çi 

Bunların hiç biri kabul edilmedi. Böylece grev hakkımızı kullanmaya GERÇEK: Greve katılmayañ:var mı? 
Cevap::Grev kırıcılığı yapan W işçi var. Bunlar (belediye başkanı yanhları) .. korkaklığından kendi sınıfına ihanet ediyorlar. , 

GERÇEK: Grevde kaç iş- 


atılan: . arkadaşlarımız 'çi var? 


tekrar“işe alınsın istedik. Verilmeyen sosyal haklarımızı almak istedik. Yani yasal iş saatı, 


Cevap: Greve 54 işçi devam ediyor. 


GERÇEK: Bu kadar uzun | süren bir grev yaşamı- ` 


bu dönem işkolu düzeyin de yetki için çağrıda bulundu. Uzun yillar patron desteğiyle sarı sendikacılığın ayakta tutulmaya çalışıldığı bu işko- 


Fakat mümkün olmadı. İşçiler çıkarlarının ve düşmanlarının ortak sınıfsal karakterde olduğunun bilincindeydiler. Onun için kendilerine kurulan tuzakları boşa- çıkararak. birlikte mü- 


cadeleyi benimsediler. 


Belediye işçileri grevde oldukları için şehirde içme sulari temizlenmiyor, caddeler ve sokaklar birer çöp yığını haline geliyor. İlçede pis kokudan geçilmiyor. Bakımsızlık halkın hayatını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. 
Salgın hastalıklar her an harekete geçebilir. 

GERÇEK muhabiri olarak Belediyeye giderek işçilerle konuştuk mücadelede kararlı ve sabırlı olduklarını gördük. İş yeri temsilcisi M. Kayhan-Güneal'la şu röportajı yaptık: 


nızı etkiledi mi? 

Cevap: Elbette, şu zamlı yaşam günlerinde yan geliri olmayan bizlerin ne kadar sıkıntı çekeceğini tahmin edebilirsiniz. 
Kısıcası her tarâfa borçlandık. Herbirimiz bir aileyi geçindirmekten sorumluyuz. 

GERÇEK: Sendikanız ayda.size ne kadar para veriyor? 

Cevap: Sendikamız her 
grevci kişiye ayda 2200 


Gere 


TL. veriyor. Bu parayla hiç- bir iş yapamayacağımızı siz de bilirsiniz. 
GERÇEK: Sizce bu grev daha ne kadar sürecek? 
Cevap: İsteklerimizi alıncaya kadar grevi sürdüreceğiz. 

GERÇEK: Mücadelenizde başarılar dileriz, sizi yürekten kutlarız. 

Cevap: Ziyaretimize «geldiğiniz için memnun olduk. İlgilerinize çok sevindik. 


Sahibi: 


ek: :REYO 


lunda yetki Türk-İş'e bağlı TEKSİF sendikasında bulunuyor. 

Egemen güçlerin tüm baskı ve engelleme çabalarına rağmen TEKS-TİL'in üye sayısı geçtiğimiz yıllarda hızlı bir gelişme gösterdi. Küçük işyerlerinin yoğunluğu, kadın ve çocuk işçilerin sosyal haklarına yeterince sahip çıkamaz durum da oluşları ve nihayet genel olarak bu işkolunda sendika üyeliğinin dü şük olduğu da gözönün- de tutulursa, TEKSTİL'in gelişmesi daha kolaylıkla görülebilir. Bugün Türkiye'de sigorta kapsamında 250 bin civarın- da tekstil işçisi olduğu belirtiliyor. Resmen kayıtlı olmayan, sigortasızlarla birlikte bu sayı 300 
bine ulaşıyor. Sendikalaşma oranı ise %30 civarında. TEKSTİL bugün yaklaşık 60 bin üyesiyle her geçen gün sesini daha güçlü duyuruyor, da ha fazla sayıda tekstil işçisini bayrağı altında topluyor. 

Tekstil işkolunda TEK-SİF'ten başka birtakım bağımsız, korsan, patron sendikaları da var. Bunlardan bir tanesi de 


` MİSK'e bağlı Türk Men- 


sucat. İş. Tekstil işçilerinin ekonomik-demokratik haklarının gerçek savunucusu, sınıf sendikasi TEKSTİL içinde birleşmelerini önlemek için Türk Mensucat. İş ortalığı bülandırmaya çalışı- or. f v TEKSTİL özel işyerlerinin yanısıra kamu sek töründe de hızlı bir örgütlenme içerisinde. Sümerbank işyerlerinde işçiler TEKSTİL saflarına katılıyorlar. Daha şimdiden onbeşe yakın Sümerbank işyerinde iş¢iler TEKSTİL çatısı altın da örgütlenmelerini tamamlamış durumdalar. 
Diğerlerinde.ise TEKS-TİL örgütlenmesi hizla gelişiyor. 

Dokuma, çırçır fabrikalarına (o boyahanelerden, trikotaj atelyeleri- ne kadar tüm tekstil işçileri TEKSTİL'in saflarında yeralıyor. TEKS-TİL işkolu düzeyine yetki saptamasında TEK-SİF'i referanduma çagırıyor. Üye fişleri üzerindeki osahtekarlıkları bir kez daha belirterek Çalışma ` Bakanlığı'na başvuran TEKSTİL yetki için referandum isteminde bulundu. 

TEKSTİL işçileri «kendi sendikamızı kendimiz seçeceğiz» diyorlar. Teks. 
Til bu talebi REFERAN-MUM'la dile getiriyor. 
Tekstil işçilerinin DİSK-TEKSTİL içerisinde .birliği her gün biraz daha gelişiyor, güçleniyor. 


